
MAROKKO GEZIEN 
DOOR SCHILDERS 
MET EEN VOORLIEFDE 
VOOR ORIËNTALISME
De inname van Algiers in 1830 brengt de Fransen 
in contact met sultan Mouley Abder Rahman die voorgesteld 
wordt als een onrustige, gevaarlijke en machtige heerser. 

Om hun betrekkingen te verbeteren stuurt koning Louis-Philippe 
graaf de Mornay als gezant naar Marokko. 

Hij is in gezelschap van een 34-jarige schilder, Eugène Delacroix. 
Die wordt later de beroemdste der oriëntalisten. 

De schilderkunst is in de ban van de verschijning en de schoonheid 
van de oosterse vrouwen. Hun ongenaakbaarheid voedt de 
droombeelden van de Westerlingen. 

Oude UB 
Rapenburg 70,  Leiden 
Tel 071 527 31 45

EXPO 11.11.2011 - 20.12.2011 
Open: maandag tot vrijdag van 9:00 - 18:00

www.judaisme-marocain.org
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